Jaarthemaliedjes

Geksentriek!

In elk van ons zit er 1 kleine gekkerd
Hij doet heel wacko maar we zien hem graag
Hij is de leukste thuis bij je eigen zelf

ledereen is fijn als ze gek mogen zijn
Sommigen zeggen nee en toch doén ze mee
Wees je gekke zelf, voel je beter in je vel

Refrein

Wij zijn gek

Wij zijn geksentriek

Trek een bek

Normaal doen maakt je ziek

In de Chiro kennen wij maar 1 woord:
geksentriek

Wij doen gek

Een hele maffe kliek
Natuurlijk

kom je erbij, of niet?

In de Chiro kennen wij maar 1 woord:
geksentriek

- yeilig-hart
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Chiro is een plek waar je samen kan lachen
Waar je je eigen gekke zelf kan zijn
‘n binnenpretje is helemaal niet mis

Giechel met jezelf giechel met de groep
Onnozel doen is niet onnozel genoeg
Doe knettergek, kirrewiet, supergeflipt

Refrein

Veel mensen weten niet wat gek doen is
Ze lopen er nogal somber bij
laat ze proeven van jé gekdoenerij

Geef hen de kans om zichzelf te zijn

En een beetje gekker zoals wij te zijn

De buurt versieren met een lach dat maakt
ons blij!

Refrein
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