Afdelingsliedjes

Heilig-Hart / Sint-Gummarus

Afdelingslied van de Rakwi’s

Wij zijn de Rakwi

Wie durft in de rakwi boomhut,
sluipt door de geheime gang,
wint met voetbal in de modder
en is nooit bang?

Wie loopt op de hoogste stelten
bij het estafettespel,

zingt elk lied van voor naar achter,
langzaam of snel?

refrein

R roepen, rommelen, rakwi.

A actie, allemaal, aap.

K koken, kietelen, klimmen.

W wafel, wappelmoes, worst.

| ik, jij, wij zijn de rakwi, rakwi.

Wie kent elke dinosaurus

bij z’n officiéle naam,

graaft een put op rare plaatsen,
gluurt door het raam?

Wie verzamelt speledingen,
zoekt naar goud in een rivier,
kibbelt met de beste vrienden,
maakt veel plezier?

refrein

Wie komt altijd naar de Chiro,
onvermoeibaar enthousiast,
speelt met monsters en met draken,
kruipt in de kast?

Wi stiekem vuurtje stoken,
fst buiten zonder jas,
s van vuil te worden,

S n een plas?

refrein

Wie kan knutselen, boetseren,
volksdansen en macramé,
goochelt hoeden uit konijnen,
of kijkt tv?

Wie verzint de beste moppen,
wie verkleedt zich voor ‘t toneel,
wie is nu van wie het vriendje,
wie rakwiet veel?

refrein

chiro
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