Afdelingsliedjes

Heilig-Hart / Sint-Gummarus

Afdelingslied van de Speelclub

Raar maar waar

We ravotten erop los, refrein
hier in het paddestoelenbos.
En we trekken erop uit Opgepast, een rare kwast,
met de kartonnen brandweerspuit. die roept in onze poppenkast.
Help je zoeken naar het briefje, Waar is dokter Zagemeel,
dag mevrouw en dag meneer, de baas van ‘t houten spookkasteel?
of kent u misschien het liefje Wie de bal heeft, wordt de tikker
van de knuffelteddybeer? en verstopt zich in het gras.

Om het snelst de paarse knikker
refrein: in de grote waterplas.
Zeg, ben jij er al geweest,
op het superspeelclubfeest? refrein

Zondagmiddag zijn wij daar,
raaaaaaaaaaar maar waar!

Elke avond in ‘t lokaal,
vertelt de leider een verhaal \\E/-/
over Mac de zotte Schot

en van de grote chocopot.

Wil je vliegen overzee

met onze gele luchtballon
naar de speeltuin van de fee
in ‘t verre land van andersom.
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