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Afdelingsliedjes
Heilig-Hart / Sint-Gummarus

Ik dacht: ‘k heb alles al gezien,
maar toen werd ik een blauwe
in een Liii-eeerse Ketiploeg.
Ik heb mijn mening herzien,
want wat ik nu weer op touwen zet,
is machtig al van ‘s morgens vroeg.

Refrein
Blauw, wauw, wauw
Lierse Keti’s zijn we.
En onze kreet is:
Gooi je baksteen niet weg.
Hevig intens en als vriendenploeg vurig
zijn we Blauw-is-spelturig
maar met ieder zijn zeg.

We hadden weinig nog gezien,
maar nu zijn we de blauwen
van een Lierse Ketiploeg.
En we verdienen een tien,
want wat wij samen op touw zetten,
deugt al van ‘s morgens vroeg.

Refrein

Gooi je baksteen niet weg

Afdelingslied van de Keti’s


