Afdelingsliedjes

Afdelingslied van de Keti’s

Heilig-Hart / Sint-Gummarus

Bie-bo-Ketiblauw

Refrein

bie bo ketiblauw

en we zoeken nieuwe wegen
houden niet van lauw,

‘t is ofwel zon, ofwel regen.

bie bo ketigo,

nie no niemand houdt ons tegen,
do you keti know,

hoe we - wie we echt zijn.

Zittend bij een sterk verhaal,
om beurten overdrijven

coole sfeer maar nooit banaal,
wie komt wil bij ons blijven
springe p een wanke
maar ne
met zij
maar sa

eilig-hart

Wroetend in een goed gesprek.
We durven dieper graven,

aan ideeéen geen gebrek,

maar zonder door te draven.
Hossend in een drassig bos,

het noorden is verdwenen.
Geen paniek, het loopt wel los,
het zit in onze genen.

Refrein

Luierend in onze tent,

op platte luchtmatrassen.

Keti’s houden, da’s bekend,

niet van patatten jassen.

Spurtend naar de overkant

en arriveren.

is niet relevant,
useren.

Sint-Gummarus
LIER



