Afdelingsliedjes

Heilig-Hart / Sint-Gummarus

Afdelingslied van de Ribbels

Hé jij, kom erbij

Hé jij, kom erbij Ribbel is mijn beste vriend,
in de kring en speel met mij. op zondag samen goedgezind.
Hokus, pokus, pief, poef paf, Het Chiroheem is onze thuis,
ribbel zijn, da’s maf! niets te gek in ‘t paarse huis.
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